Waterstotmotor in oude tjalk

PATRIECIA KOLTHOF

GRONINGEN Ruim honderd jaar oud
is de historische tjalk Verwisseling.
Eigenaar Joachim Koops geeft het
schip een moderne uitrusting: Ver-
wisseling wordt straks aangedre-
ven door waterstof.

»Je hoort het hé? Het is een oude da-
me”, zegt Joachim Koops (34) als hij
de pruttelende dieselmotor uit de ja-
ren vijftig aanzwengelt. Gehuld in
zwart T-shirt, spijkerbroek en op ste-
vige werklaarzen kijkt hij over de re-
ling van de Verwisseling naar de
rook die boven het bruine Reitdiep-
water uit de uitlaat kringelt. ,,Dit ge-
luid hoor je straks niet meer.”

Koops woont in Groningen op
zijn 23 meter lange zeilschip. Het
werd in 1908 in Stadskanaal ge-
bouwd en vervoerde jarenlang goe-
deren als turf en graan. Daarna raak-
te het schip in onbruik geraakt en
verloederde. Koops kocht het in
2014 om erin te wonen, haar op te
knappen en uiteindelijk mee te gaan
varen. , Het schip lag toen al zo'n 25
jaar stil als woonark. Dat is voor
schepen heel slecht.”

Inmiddels heeft hij haar weer in
oude luister hersteld. In 2019 werd
ze goedgekeurd volgens de CVO-ei-
sen voor motorschepen, waarbij ook
de mast grondig is geinspecteerd.
Nu dat gelukt is, heeft Koops een
nieuwe droom: klimaatneutraal va-
ren met een waterstofmotor. De
Verwisseling wordt het eerste zo
aangedreven historische schip.

Waterstof is geen energiebron,
maar een energiedrager. Zie het als
een grote batterij die zorgt dat het
schip straks fluisterstil op elektrici-
teit kan varen, in plaats van met een
pruttelende dieselmotor. Volgende
maand begint hij met de werkzaam-
heden.In de zomer wil Koops de eer-
ste proefvaarten maken.

»1k vind het vreselijk als ik sche-
pen zie vergaan. Dit is varend erf-
goed en heel typisch voor Gronin-
gen. Daar moeten we veel trotser op
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Joachim Koops op zijn tjalk

zijn.” Hij wil het schip modernise-
ren, juist om het erfgoed te behou-
den. ,De Verwisseling wordt toe-
komstbestendig, zodat ze nog hon-
derd jaar mee kan.”

Het is best een gezellige ruimte,
zijn kajuit in de buik van het schip.
Aan de wand staat een boekenkast
met daarin titels als Zeemanschap 1,
Zeemanschap 2 en Zeemanschap 3.

Ik kom uit een zeevarende fami-
lie. Mijn oma komt van Vlieland,
mijn opa van Terschelling. Mijn va-
der is opgegroeid in Delfzijl, ging
naar de zeevaartschool en werkt in
de scheepsbouw. Ik liep als kind al
tussen de grote casco’s. Prachtig!”
De liefde voor het varen is Koops
met de paplepel ingegoten.

Toch is hij zelf pas sinds vijf jaar
schipper. Hij groeide op in Kiel-Win-
deweer, deed verschillende oplei-
dingen en werd uiteindelijk media-
designer in Amsterdam. Dat beviel
hem totaal niet. Een paar jaar gele-
den ging het roer om. Koops werd
schipper op de bruine vloot; de pro-
fessionele passagiersvaart met tra-
ditionele zeilschepen en werkte
daarna twee jaar bij de Friese rederij
Tallship Company in Franeker. Dat
werk paste hem als een oude jas. In-

Verwisseling, die nu nog dieseldampen uitbraakt. Hij
wil de motor vervangen door eentje die op waterstof loopt.
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middels studeert hij aan de zee-
vaartschool in Enkhuizen. Vandaar
die boeken.

»Alle puzzelstukjes vielen voor
mij op hun plaats. Op het water voel
je de immense natuurkrachten. Het
is sportief, je wordt heel zelfredzaam
en als zeeman leer je verantwoorde-
lijkheid dragen voor de veiligheid
van jezelf, het schip en alle opvaren-
den. Het is teamwork. Een schip kun
je niet alleen varen.” Hij maakte al
heel wat zeemijlen, onder meer naar
Spitsbergen, Napels, Gibraltar en
over de Oostzee.

De Verwisseling opknappen, doet
hij met zijn vader - die nog steeds
werkt in de scheepsbouw - en een
team experts van Marine Service
Noord.,M'n vader houdt zich alzo'n
vijftien jaar bezig met waterstof-
technologie. Die kennis gebruiken
we nu voor de Verwisseling.”

Daarna kijkt Koops wat hij verder
met het schip kan. ,Sowieso tochtjes
maken naar het wad, om liefhebbers
te laten kennismaken met de Gro-
ninger scheepsvaarthistorie.” Dan
pruttelt Verwisseling niet meer als
een oude dame, maar trotseert ze
het water als een jonge godin. Onder
zeil of op waterstof.



